
DE DENKER VAN RODIN 
 

Je zit te denken, 

zegt men, 

zo ben je afgebeeld. 

 

Een pose… roept gedachten op 

in wie haar aanneemt 

en bij de kijker. 

 

Conclusies over gisteren, 

visies op morgen –  

 

Heeft je schepper geprobeerd 

in edel brons te vatten 

wat hij van ‘t leven had geleerd? 

 

… 

Toen kwamen dieven in de nacht, 

met andere gedachten! 

 

Zij keken niet, herkenden slechts 

en meenden al te weten. 

Zij stonden niet te mijmeren,  

maar namen haastig weg 

wat elders, op een dorre plek 

van louter vorm en stof, 

meer waard zou zijn. 

 

Een zaag drong in jouw holle hoofd, 

op zoek naar deeltjes koper –  

 

bevrijdde nietsvermoedend  

het goud van je gedachten…  
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